
 
Informatie over het zomerkamp: 
- We beginnen op zaterdag 25 juli. We verwachten dat iedereen om 10.00 uur aanwezig is op het kampterrein van 

dit jaar: Zeltplatz Tiefenbachtal, Tiefenbachtalstraße 52152 (in Duitsland dus). 
- Ontbijt thuis, we eten pas weer ’s middags. 
- Een routebeschrijving volgt, reken op zo’n 70 km. We gaan binnenkort met de staf het terrein nog eens bekijken, 

ik zal dan proberen om een duidelijke beschrijving te maken. Maar zoals altijd: We geven hier geen garantie op!!! 
Als staf hebben we de hele week de zorg en verantwoording over uw kids, aan u de taak om de route naar het 
terrein te vinden (mogelijkheden te over, zoals: Internet-routeplanners, wegenkaarten, tomtom, achter iemand 
aanrijden die de weg wel weet). 

- We eindigen op zaterdag 1 augustus om 13.00 uur 
- Als het weer meezit willen we waarschijnlijk een hike met overnachting doen tijdens het zomerkamp. Zodoende is 

het zeer wenselijk dat iedereen over de juiste spullen hiervoor beschikt, zoals een hikerugzak, compact en licht 
slaapmatje, compacte mummieslaapzak. Kijk op onze website www.st-vincentius.nl, klik op ‘scouts’. Onder het 
kopje ‘scouts info’ staat informatie over hikerugzakken en slaapmatjes, lees dit door en ga voor jezelf na of je 
spullen hieraan voldoen. Uiteraard heeft de staf wel wat aan reserve materiaal dat we kunnen uitlenen, maar het 
wordt moeilijk als 10 scouts hun materiaal niet compleet hebben.  

- We doen dit jaar géén avond samen met ouders. Voorgaande jaren hebben we dit wel eens gedaan, maar we 
willen u dit jaar de extra reis van 70 km heen en terug besparen. Bovendien krijgen we het niet passend in de 
programma opzet van dit jaar. 

- Iedereen dient een geldig Identificatiebewijs mee te nemen. Dit kan zijn een paspoort of ID kaart. Sta je 
bijgeschreven bij je ouders in het paspoort dan moet je eigenlijk zorgen dat je een eigen ID kaart krijgt. Een kopie 
van het paspoort van je ouders is dan eigenlijk niet geldig. Wil je dit toch zo doen dan mag dit van ons, op eigen 
verantwoording. 

- We hebben wel eens tijdens scoutingactiviteiten met een scout de EHBO moeten bezoeken. Gelukkig al weer 
een tijd geleden voor het laatst en gelukkig nooit iets écht ernstigs. We willen wél dat iedereen op de hoogte is 
van onze handelswijze hieromtrent: Doet zich een ongeluk voor waarbij we een bezoek aan de EHBO 
noodzakelijk achtten dan gaan we als allereerste per auto met (bij voorkeur twee stafleden) naar de EHBO. We 
gaan dus NIET eerst pogingen ondernemen om ouders te bereiken. Dit doen we pas als Eerste Hulp geboden is 
en we concreet weten wat er aan de hand is. 

- Wij zullen binnenkort een kopie van het inschrijfformulier aan de scouts meegeven. Vraag aan de ouders is dan 
om de gegevens te controleren, en het gecorrigeerde formulier samen met een kopie van het ziektekosten-
verzekeringsbewijs (pasje) en een kopie van je legitimatie bewijs (voor zover we dit nog niet hebben of gewijzigd 
is) aan ons te retourneren. 

- Kampgeld is dit jaar €85,00. Hierin is alles inbegrepen. Controleer wel extra het inschrijfformulier (zie vorige punt) 
met betrekking tot de reisverzekering. Als je op het inschrijfformulier hebt ingevuld dat je een doorlopende 
reisverzekering hebt dan sluiten we geen reisverzekering voor je af (anders wel). 

- Wij zijn op kamp te allen tijden bereikbaar per GSM. Krijgt u geen gehoor bij een staflid? Bel dan een ander 
staflid; één GSM zullen wij altijd aan hebben staan. 

- Voor de kids is zakgeld van thuis meenemen niet toegestaan. Als we iets op het programma hebben staan 
waarvoor zakgeld nodig is delen wij zakgeld uit. Dit om gedonder met geld te voorkomen (“mijn beurs is weg”, 
“xyz heeft mijn beurs gejat”) en om oneerlijkheid te voorkomen: Scout met veel geld koopt constant spullen c.q. 
snoep en anderen zijn jaloers. Voor de “slimmeriken”: Pinpas, chipper, chipknip, credit card en alle andere al dan 
niet plastic betaalmiddelen zijn óók verboden. 

- Voor de kids zijn GSM’s tijdens het kamp ook niet toegestaan. 
- Snoep: Er is regelmatig discussie over snoep. Natuurlijk is het leuk om veel snoep te kunnen eten in de tent. 

Maar dan zit de hele tent al snel vol mieren. Dus vandaar dat we stellen: Lever het in bij de staf. Vervolgens 
stellen scouts dan: “Ja maar de staf deelt het niet uit en eten alles zelf op”. Ja, het is wel eens gebeurd dat 
wegens een druk programma vergeten wordt snoep uit te delen en ja het zal ook vast wel eens gebeurt zijn dat 
we zelf snoep hebben gegeten. Sorry hoor, we zullen hier beter op letten. Dat neemt niet weg dat we niet willen 
dat scouts snoep meenemen en verstoppen in de tas, in de tent of in de buurt van de tent. Dus neem je snoep 
mee, dan lever je het in bij de staf. We bergen het dan op en als je ernaar vraagt mag je het uitdelen. Vertrouw je 
ons niet? Laat het snoep dan maar thuis ;-)  

- Als er iemand ‘even’ last van heimwee heeft zal de staf niet meteen contact opnemen met het thuisfront. Hoe wij 
hier mee omgaan kunnen wij, staf en ouders, samen bespreken; maar het werkt niet als ouders bij voorbaat hun 
kind beloven: “Als het even niet leuk is en je wilt naar huis dan laat je de staf maar naar huis bellen dan komen 
we je ophalen”. 

- Gezinnen die 3 kids of meer hebben die mee op kamp gaan (met ons of met de bevers, esta’s, explorers of 
pivo’s) kunnen gebruik maken van een kortingsregeling: Kind nr. 3 halve prijs, kind nr. 4 gratis. Na overleg met 
penningmeester, stichting en groepsraad is besloten deze regeling niet “standaard” uit te breiden voor gezinnen 
met twee kinderen bij onze scouting. Heeft u het financieel niet al te breed en wilt u in aanmerking komen voor 
extra korting, neem dan contact op met onze penningmeester, Ruud Terwint, tel. 045-5259232. 

- Als leiding bij de scouts gaan Ronald, Sander, Marc en Barry mee op zomerkamp. Voor de inkopen van de food 
gaan Henk en Marleen weer met ons mee. 

- Waarschijnlijk houden wij binnenkort een open inloop ouderavond waar u uw vragen kwijt kunt over het 
zomerkamp. Is er een onderwerp waar u meer info over wenst? Geef het alvast aan ons door. Een datum voor 
deze avond volgt binnenkort. 

 

http://www.st-vincentius.nl


Bagagelijst: 
Op de lijst staan geen exacte aantallen. Voor de scouts die voor het eerst meegaan heb ik zo hier en daar tussen haakjes vermeld 
hoeveel ik zou meenemen als ik voor het eerst zou meegaan. Verder moet je natuurlijk ook zelf nadenken; Hou je bijv. niet van 
natte voeten en loop je prettig op laarzen, dan neem je misschien laarzen mee enz. enz. 
 
Verder heb je je uniform aan bij aanvang van het kamp. Is het dan erg warm dan mag je je hemd vervangen door een T-shirt, maar 
zorg dan wel dat je je uniform-hemd óók bij je hebt. 
 
Schrijf in alles wat je meeneemt je naam en laat het niet rondslingeren maar stop het steeds in je tas, dan raak je ook niks kwijt! 
 
Het lijstje is ook bruikbaar voor weekenden, alleen dan wat lagere aantallen. (En op een niet-hike weekend hoef je natuurlijk geen 
hike-uitrusting te hebben). 
 

Wassen: 
• Handdoeken (5) 
• Toilettas met zeep, shampoo, 

washandje, tandenborstel, 
tandpasta, beker, kam 

 
Slapen:  
• Eénpersoons luchtbed + pomp 

of matje 
• Lichtgewicht matje voor op 

Hike 
• Slaapzak 
• Evt. extra fleecedeken 
• Kussen 
• Pyjama 
• Slippers / pantoffels 

Kleding: 
• Lange broeken (3) 
• Korte broeken (3) 
• T-Shirts (5) 
• Ondergoed (5) 
• Sokken (5) 
• Warme trui(en) (2) 
• Jas (1) 
• Regenjas (1) 
• Extra paar schoenen 
• Zwemspullen (dus ook tas en 

badlaken) 
 

En verder: 
• Zakdoeken 
• Zaklamp, reserve batterijen 
• Plastic zak voor vuile / natte 

was 
• 4 Theedoeken, net zoals al je 

andere spullen duidelijk 
voorzien van je naam 

• Hikerugzak 
• Veldfles 
• Broodtrommel (handig voor 

als we een lunchpakket 
maken) 

 
Wat nemen we niet mee: 
• Snoep, tenzij genoeg om uit te 

delen en in te leveren bij de 
staf 

• Geld 
• GSM’s 
• Gadgets zoals maar niet 

uitsluitend PSP, mp3-speler
 


